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NUUSBROKKIES 
 

Sondag 7 Januarie 2024 
 

Seënwense vir 2024 u toegebid 
 
 

LIEF EN LEED 
 
 

Beterskapwense 
 
Ons bid vir almal wat operasies ondergaan het of tuis aansterk of nog vir ‘n operasie in 
die komende week moet gaan Gods seën op ‘n spoedige herstel toe. 
 
 
Hartlike gelukwense aan die volgende predikante / professore en eggenotes met 
hul verjaardag 
  
4 Januarie Mev CA (Cecilia) van Vuuren, 

eggenote van ds CJ (Christo) van 
Vuuren – GK Hartbeespoort 

5 Januarie Ds LP (Peter) Ndou – GK Makwarela 
 Ds P (Philip) Hattingh – GK 

Bloemhof/Christiana 
6 Januarie Ds SZ (Sipho) Phungula – Reformed 

Family Worship Church 
7 Januarie Prof PC (Chris) van der Walt – TSP 
 Ds PW (Pieter) Kurpershoek – GK 

Pretoria-Annlin 
 Mev SEN (Sylvia) Letsosa, eggenote 

van prof RS (Rantoa) Letsosa – GK 
Boskop 

 Mev M (Motlalepule) Mdonga, 
eggenote van ds M (Malwande) 
Mdonga – New Life City Church 

9 Januarie Ds JP (Paul) Sithole – GK Kwa Mncane 
 Ds AN (Nikla) du Plessis – GK Worcester 
 Ds AJ (Anton) Dednam – GK Rietvallei 
 Mev KR (Rosina) Molokwane, eggenote van ds MM (Martin) 

Molokwane – GK Tembisa 
10 Januarie Mev A (Anne) Meijer, eggenote van ds GP (Gerben) Meijer – GK 

Waterkloofrand 
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Hartlike gelukwense aan die volgende emeriti met hul verjaardae 
 
6 Januarie Ds MP (Pieter) Harris – GK Hoëveld 
 Prof PH (Rikus) Fick – TSP 
7 Januarie Mev EE (Engela) Fourie, eggenote van ds MP Fourie – GK Aliwal-

Noord 
9 Januarie Mev SE (Susan) Heystek, weduwee van ds AS (Fanus) Heystek – 

GK Akasia 
 Mev MP (Dalene) de Villiers, eggenote van ds IJJ (Izak) de Villiers – 

GK Kemptonpark-Noord 
10 Januarie Mev L (Lydia) Hattingh, weduwee van ds GA (Gert) Hattingh – GK 

Randburg 
 Ds JA (Johan) Schutte – GK Sasolburg 
 Mev MA (Manotsi) Temba, weduwee van ds NS (Simon) Temba – 

GK Phuthadithaba 
 
 

Gods ryke seën word u toegewens vir die nuwe lewensjaar (Ps 16:5, 6) 
 
 
 

Doodsberigte 
 
Mev AS (Alida) Kruger, weduwee van ds PC (Blackie) Kruger 
(emerituspredikant van GK Ontdekkers), is op 23 Desember 
2023 oorlede. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ds (J) Kobus Marais, emerituspredikant van GK Nigel, is op 31 
Desember 2023 oorlede. Ds Marais was die predikant van GK 
Belfast 1972-1976, GK Odendaalsrus 1976-1981 en GK Nigel 1982-
2006. Emeriteer 2006. 
 
 
 
 
 

 
 

Mev W (Wilma) du Preez, eggenote van ds JA (Jan) du 
Preez, emerituspredikant van GK Kemptonpark-Mooifontein 
(vroeër GK Germiston), is op 1 Januarie 2024 oorlede. 
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Innige simpatie aan: 
 

• Mev Isabel Marais met die afsterwe van haar eggenoot, Kobus. 

• Dr Paul en Danelle de Bruyn van GK Windhoek-Suid en ds Dirk en Eunice de Bruyn 
van GK Mosselbaai met die afsterwe van hul oom, ds Kobus Marais. 

• Ds Jan du Preez met die afsterwe van sy eggenote, Wilma. 
 
 

 
 
 
 
 

KERKLIKE ADMINISTRASIE 
 

Beroepe ontvang 
• Ds W (Werner) Brotherton van GK Vryheid na GK 

Heidelberg 

• Proponent JA (Jandré) Coetsee na GK Grootfontein (Namibië) 
• Proponent JA (Jandré) Coetsee na GK Kleinmond 

• Ds LM (Marcel) Floor van GK Sasolburg na GK Wapadrant as medeleraar 

• Ds MD (Dirk) Meijer van GK Bloemburg na GK Cachet 

• Ds LM (Marcel) Floor van GK Sasolburg na GK Gobabis (Namibië) 
• Ds OJ (Ockie) Struwig van GK Frankfort na GK Gobabis (Namibië) 

• Proponent WH (Willem) van Heerden na GK Derdepoort 

• Proponent WH (Willem) van Heerden na GK Parys 
 
 

Beroepe aanvaar 
• Ds W (Werner) Brotherton van GK Vryheid na GK Heidelberg 

• Proponent JA (Jandré) Coetsee na GK Kleinmond 

• Proponent FF (Frikkie) Deysel na GK Venterstad 

• Ds LM (Marcel) Floor van GK Sasolburg na GK Wapadrant as medeleraar 

• Proponent WH (Willem) van Heerden na GK Parys 

• Ds J (Hanno) van Schaik van GK Burgersdorp na GK Plettenbergbaai/Knysna 
 
 

Beroepe bedank 
• Proponent JA (Jandré) Coetsee na GK Grootfontein (Namibië) 

• Proponent JA (Jandré) Coetsee na GK Empangeni 

• Ds LM (Marcel) Floor van GK Sasolburg na GK Gobabis (Namibië) 

• Ds MD (Dirk) Meijer van GK Bloemburg na GK Cachet 
• Ds OJ (Ockie) Struwig van GK Frankfort na GK Gobabis (Namibië) 

• Proponent WH (Willem) van Heerden na GK Ladysmith/Harrismith 

• Proponent WH (Willem) van Heerden na GK Derdepoort 

• Dr G (Griffel) van Wyk van GK Rustenburg na GK Middelburg, Mphumalanga 
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Proponente beroepbaar gestel 
Proponent KN Lepodise 

(Koketso) 

Sel: 073 717 4394 

E-pos: 

koketsolepodise@gmail.com 

Proponent Thina 

Nthangeni 

Sel: 072 085 7146 

E-pos: 

tcnthangeni@gmail.com 

of 

nthangenit@elections.org.

za 

 

Proponent Desmond en Lesy 

Magayisa 

Sel: 072 903 8229 

E-pos: dmagayisa@yahoo.com 

Proponent NP (Philip) Wepener 

Sel: 083 454 6035 

E-pos: npwepener@gmail.com 

 

Proponent X.O. (Xolisa) en 

Bontle Leah Matrose 

Sel: 063 211 9497 

E-pos: 

pastormatroseinfo@gmail.

com 

 

Proponent C.J. (Christiaan) 

en Marlize Swanepoel 

Sel: 073 769 0455 

E-pos: cjswan4@gmail.com 

 

GEDAGTE VIR DIE WEEK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:koketsolepodise@gmail.com
mailto:tcnthangeni@gmail.com
mailto:nthangenit@elections.org.za
mailto:nthangenit@elections.org.za
mailto:dmagayisa@yahoo.com
mailto:npwepener@gmail.com
mailto:pastormatroseinfo@gmail.com
mailto:pastormatroseinfo@gmail.com
mailto:cjswan4@gmail.com
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Die Onse Kategismus vir Kinders App/Toep is NET beskikbaar deur te kliek op die skakel 

hierna: 

https://bit.ly/3HTholb 

 

Die volgende video verskyn DV in Januarie 2024. Die reeks is onontbeerlike verrykende aanvulling tot 

geloofskennis. 

 

Volg die reeks video’s waarin ds Faan Smit, GK Dendron/Magalakwin die Kategismus vir oud en jonk 

ontsluit.  

 

Vervaardigers: Woorde uit sy Woning. 

Navrae: Gustav en Ina Opperman +27 83 65 02186. 

E-posadres: reformeer@gmail.com 

Ons ontvang graag terugvoer. 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expando webinare: Gebed – 2024 
Datum in 

2024 
Onderwerp Aanbieder 

25 Januarie Hoe leer ek om te bid en hoe groei ek in my 
gebedslewe 

Ds Marcel Floor 

1 Februarie Waarom is gebed noodsaaklik Ds Thomas Dreyer 

8 Februarie Die inhoud van my gebed Ds Hanno van Schaik 

15 Februarie Gebedsverhoring Ds Fanie Coetzee 

22 Februarie Die gesindheid waarmee ek bid Ds Jaco Lemmer 

29 Februarie Die Heilige Gees en gebed Prof Gert Breed 

 

Hierdie webinare word aangebied vir alle gelowiges, Bybelstudie- en kleingroepe maar 
ook vir Kerkrade. Die webinare begin almal om 19:00 en duur tot min of meer 20:00 en 
bestaan uit ‘n lesing en geleentheid vir vrae. 
 
U ontvang ter voorbereiding ‘n Bybelstudie en vrae wat u na die lesing kan beantwoord 
vir praktiese toepassing. 
 
Laat weet asb as u wil deelneem by gkexpando@gmail.com   Gert Breed 

https://bit.ly/3HTholb
mailto:reformeer@gmail.com
mailto:gkexpando@gmail.com
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DIE GEREFORMEERDE KERK 
CARLETONVILLE BIED AAN 

 
“IN U LIG” 2024 Konferensie 

 
 
 

TEMA: SKRIFBESKOUING IN DIE GKSA 
 

Datum: 3 Februarie 2024 
Plek: h/v Topaz- en Pewter plek, Carletonville (Kaolinstraat 157) 

https://maps.app.goo.gl/PfT6s8LsCnxcsMm16 
 

Spreker: dr. Christiaan Jooste* (GK Waterberg) 
 

Program: Saterdag, 3 Februarie 
08:00–09:00 Registrasie en koffie  
Opening: 09:00 
09:15–10:00 Lesing 1: Gereformeerde Skrifbeskouing – Beginselstelling 
10:00–10:15: Bespreking 
10:15–11:00 Lesing 2: Skrifbeskouing in die Gereformeerde Kerke – Historiese perspektief 
Bespreking en koffie&tee: 11:00–11:30 
11:30–12:15 Lesing 3: Een op grond van die Skrif – Die pad vorentoe 
Bespreking: 12:15–13:00 
Afsluiting, ete en saamkuier: 13:00 
Kostes (Saterdag): R50-00 per persoon, verversings en ete ingesluit.  
RSVP voor Sondag, 28 Januarie 2024  

 
“Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig.” (Ps. 36:10) 

 
*Dr Christiaan Jooste is 'n boorling van die Wesrand en het in Krugersdorp groot geword. Na 'n 
tydjie in die boerderybedryf het hy die roeping gevolg om predikant te word en bedien drie 
gemeentes in Pretoria (Innesdal/Eloffsdal en Wonderboompoort). Hy is tans predikant van GK 
Waterberg in Nylstroom. Hy is getroud met Irma en het vyf kinders (vier dogters en 'n seun). Hy 
behaal sy Doktorsgraad in Ou Testament met spesifieke fokus op Deuteronomium se opdrag 
om die kinders te onderrig. 

 
VERDERE NAVRAE: Slabbert Le Cornu   
082 770 2669 of slabberto@gmail.com 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/PfT6s8LsCnxcsMm16
mailto:slabberto@gmail.com
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Veranderinge in kontakbesonderhede 

 
GK Akasia 

 
E-posadres vanaf 1 Januarie 2024: geref.akasia@gmail.com  

 

GK Amanzimtoti 
 

Skriba: J Jansen van Vuuren. Sel. 076 968 8686. E-pos: jhnnsjnsvnvrn@gmail.com  

 

GK Delmas 
 

Skriba en Attes-skriba: HJP Opperman. Sel. 082 578 7195. E-pos: henopper@icloud.com  

 

GK Hoëveld 
 

Kerkkantoor: Tel. 013 690 2878. 
Attes-skriba: Sr A van der Walt. Sel. 061 919 6063. 

 

GK Keetmanshoop 
 

Skriba: D Reyneke. Sel. 00264 81 257 8507. E-pos: gkkhpskriba@gmail.com  

 

Klassis Pretoria-Moot 
 

Die Korresponderende Kerkraad van Klassis Pretoria-Moot se e-posadres het verander na: 
gksaklassismoot@gmail.com 

 

GK Nylstroom 
 

Kerkkantoor: Sel. 063 298 8795. E-pos: nyldoppers@gmail.com 
Skriba: PJ van der Linde. Sel. 083 564 5521. E-pos: 0713921113p@gmail.com  
Attes-skriba: PJ van der Linde. Sel. 083 564 5521. E-pos: 0713921113p@gmail.com   
Kassier: A Els. Sel. 082 828 1910. E-pos: aels.andre@gmail.co.za 
Koster: KJ Nieuwoudt. Tel. 014 707 3443. Sel. 073 454 9904. E-pos: gkwberg@gmail.com 
Voorsitter Diakonie: JER Holtzhausen. Sel. 072 871 1302. E-pos: jeskarvr@gmail.com 
Skakelpersoon Susters: Sr M Stavast. Sel. 082 472 2145. E-pos: hstavast@vodamail.co.za  
Skakelpersoon Jeug: LL Nelson. Sel. 083 491 8335. E-pos: lourienelson3@gmail.com  
Predikant: Ds HL Stavast (Henk en Maronél). Sel. 082 304 4667. E-pos: 
hstavast@vodamail.co.za  
 

GK Totiusdal 
 

Ds GJ (Jonker) Venter se e-posadres het verander na: venterjonker@outlook.com  
 

GK Ventersburg/Hennenman 
 
Skriba: J Venter. Sel. 082 510 5469. E-pos: joachimventer4@gmail.com 
Attes-skriba: E-pos: joachimventer4@gmail.com  
 

 
 

mailto:geref.akasia@gmail.com
mailto:alfredmeijer1@gmail.com
mailto:henopper@icloud.com
mailto:gkkhpskriba@gmail.com
mailto:gksaklassismoot@gmail.com
mailto:nyldoppers@gmail.com
mailto:0713921113p@gmail.com
mailto:0713921113p@gmail.com
mailto:aels.andre@gmail.co.za
mailto:gkwberg@gmail.com
mailto:jeskarvr@gmail.com
mailto:hstavast@vodamail.co.za
mailto:lourienelson3@gmail.com
mailto:hstavast@vodamail.co.za
mailto:venterjonker@outlook.com
mailto:joachimventer4@gmail.com
mailto:joachimventer4@gmail.com
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Die eerste paar weke in ‘n nuwe omgewing na skool het meestal ‘n geweldige 
invloed op jongmense se lewens vorentoe. Daarom is dit belangrik dat ons 
Christen jongmense so gou moontlik deel word van die regte vriendegroep. 
 

Om na skool jou geloof te behou en impak te maak 
 
Ons hoor van jongmense wat baie aktief by die kerk was, maar na skool wanneer hulle 
studente word of gaan werk minder betrokke of selfs onbetrokke raak. Sommige sluit by 
vreemde godsdienstige groepe aan, of word selfs ongelowig – en dit terwyl verwag is dat 
hierdie jongmense soos Daniël en sy drie vriende sou vasstaan in hulle geloof en impak sou 
maak. 

 
Redes wat gevind is vir jongmense se wegdraai van die 
kerk en die Skrifgetroue wêreldbeskouing waarin hulle 
groot geword het, sluit onder andere in: 

• Krisisse wat nie opgelos of deurgewerk is in jou 
skooljare nie. 

• Skuldgevoelens oor verkeerde dinge soos 
pornografie. 

• Spanning met ouers. 

• Gevoelens van teleurstelling in God oor dinge wat 
gebeur het. 

• Intellektuele argumente teen jou geloof of aspekte 
daarvan. 

• Geen of min oefening in die verdediging van jou 
geloof. 

• ‘n Vyandige omgewing of verkeerde vriendekring. 
 
God het twee geslagte gemaak en ‘n aangetrokkenheid in 
ons geskep. Omdat ons meestal ons lewensmaat as 
jongmense vind, is aangetrokkenheid tot die ander geslag 
‘n belangrike deel van jongmense se lewens. Wanneer dit 
verkeerd hanteer word, bring dit skuld en skaamte, 
verminder dit geloofsvrymoedigheid en sit dit druk op 

geloofsuitlewing. 
 
Ons as mense is gemaak om te wil behoort en in te 
pas. Indien die omgewing of groep waarvan jy deel 
word ander morele waardes het, plaas dit logies 
verdere druk op jou. Die druk verhoog as ons 
jongmense reeds skuldig voel oor dinge wat hulle 
doen of gedoen het, soos dit waarna hulle 
byvoorbeeld op hulle rekenaars of selfone kyk 
wanneer niemand sien nie. Die gevolg is ‘n gevoel van 
oneerlikheid en dat ‘n mens eerder stilbly in gesprekke 
waar ‘n impak gemaak kon word. 
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Meeste gelowige jongmense bevraagteken nie die geloof 
waarin hulle grootgeword het wanneer hulle gaan om te 
studeer of werk nie. Wanneer hulle wel hou by die oortuiging 
waarin hulle grootgeword het, maar daar allerhande 
opmerkings deur vriende en seniors daaroor gemaak word, 
is dit belangrik dat hulle weet hoe om die druk te hanteer en 
is dit goed as ‘n gelowige reaksie hierop vooraf ingeoefen 
word.  
 
‘n Mens kan nie fiets ry of motor bestuur as jy dit nie inoefen 
nie. Gelowiges moet oefen om hulle eie oortuigings uit die 
hart en logies oor te dra, asook om werklike of denkbeeldige 
krisissituasies te hanteer. In plaas van prooi val van 
intellektuele argumente teen jou geloof, of om “antwoorde” 
op hierdie aanslag te vind by kultes of ekstreme 
Charismatiese groepe wat juis daarop fokus om jou 
geloofsnood “aan te spreek”, kan ons jongmense ander jong 

gelowiges help deur ‘n goeie “antwoord te gee oor die hoop wat in ons is” (1 Pet. 3:15). 
 
Die eerste paar weke in ‘n nuwe omgewing het gewoonlik ‘n groot invloed op jongmense se 
lewens vorentoe. Daarom is dit belangrik dat ons Christen jongmense so gou moontlik deel 
word van die regte vriendegroep. Die vriende wat jy in die begin van jou studies of eerste werk 
maak, die soort gesprekke wat plaasvind en dit wat gedoen word, kan ‘n groot rol in die res van 
jou lewe speel. In die boek Daniël lees ons hoe Daniël en sy drie vriende as gelowiges saam 
besluit waaraan hulle gaan deelneem en waaraan nie toe hulle in Babel “tersiêre” opleiding 
ontvang het. In Daniël 1 lees ons van hulle voorneme om as gelowiges impak te maak. Hiervoor 
moes hulle diep geloofgesprekke met mekaar gehad het. Dit het hulle versterk om uiteindelik 
die enigste te wees wat bly staan het toe almal voor die beeld van Nebukadneser buig (Dan. 3). 
 
Ware geloofsvriende is van die grootste belang om enige nuwe omgewing met sy druk en eise 
te hanteer – en daar ‘n invloed te hê. Dit is waarom ons kerke vroeg in die jaar 
eerstejaarskampe en ander geleenthede reël, waar gelowige jongmense nuwe vriendskappe 
kan sluit en saam kan dink hoe om dit wat deel van hulle lewe word optimum te hanteer. Hier 
ontmoet hulle ook ouer jongmense wat die pad al gestap het en kan adviseer hoe om druk te 
hanteer, worstelinge te bowe te kom, en oorwinnend te leef. 
 
Kampe, Bybelstudiegroepe en ander geleenthede, bied ook aan ons jongmense geleenthede 
om ander jongmense aan ‘n positiewe omgewing bloot te stel. ‘n Goeie omgewing en goeie 
geestelike kos gee insig en energie om te inspireer en impak te maak – tot eer van ons Here. 
 
Prof Henk Stoker 
Teologiese Skool 
 
 

 
 
 
Die skakel is:  
https://forms.gle/w36TAfP
JqkfGNYz2A 

https://forms.gle/w36TAfPJqkfGNYz2A
https://forms.gle/w36TAfPJqkfGNYz2A

